


OLV van troost kapel, herbouwd in 17° eeuw maar reeds 
bestaande in 1571. Het opschrift boven de deur dateert 

van1849 verwijst naar de aardappelplaag uit die periode.  Die 
plaag teisterde gans Europa en leidde tot hongersnood en vele 

doden . We nemen het wegje achter de kapel.



We rijden het wegje uit , draaien rechts en daarna links.  We komen aan 
de lichten aan de N41, de weg die Hamme in twee snijdt.  We steken de 
weg over en draaien links .  Iets verder komen we dit brugje tegen.  We 
nemen de brug en rijden de gemeente in.  Iets verder steken we shuin

rechts de baan over. 



We komen de oude spoorroute tegen en draaien links.





Waar de route stopt draaien we rechts de 
Prindelstraat in.



Iets verder draaien we links de Lange Maat in  en daarna rechts Boteraard in.  Dit 
dier leek zeer gefascineerd .





In de scherpe bocht gaan we rechtdoor het Boschmanstraatje 
in.



De wegel uit gaat het naar links.



Net voor de voetbalvelden gaan we rechts de Kerkhofwegel in;  Links het 
kleine kerkhofje van Hamme Zogge .





We komen aan in Hamme Zogge.
De naam kan verwijzen naar moerasland of naar 
de vele wilde varkens (zeugen) die hier tot in de 
late Middeleeuwen rondliepen.
Het lag op de verbindingsweg tussen Sint-
Niklaas via Waasmunster naar Dendermonde.
In 1854 werd hier een parochiekerk gebouwd.  
Hier was veel commotie over door de 
onderlinge rivaliteit van de wijken.  In de 
Meersstraat bouwde men huizen met de rug 
naar de kerk als protest.
Links zien we het oorlogsmonument met 
Christus als Heilig Hart.



In 1910 werd hier(Bookmolenstraat) ook een velodrome
gebouwd.  Met zijn 166 m de kortste piste van België.

Er was een oprijbrug voorzien zodat koersen hier konden 
toekomen. Zogge werd nationaal bekend daardoor. De piste 

werd in 1926 gesloten.
In Zogge wordt jaarlijks ook het veldrijden georganiseerd, de 

Bollekescross genaamd.





Tussen deze twee gebouwen nemen we de 
Kerkwegel.







We rijden rechts Ekelbeke in om het eerstvolgende kruispunt rechts Vierweegs 
rechts in te rijden.



We nemen links Moerheide. Op het kruispunt houden we 
rechts aan.



Om op deze oprit de weg te vinden naar de Palinckwegel.





We steken dan de straat schuin links over.



En vervolgens rijden we ‘t Steeg in te rijden.



Hier kunnen we naar rechts en vermijden een klein stukje 
drukke baan



We komen zo aan het eindpunt , de Durmebrug.



Onze fietstocht zit erop en zoals ik gezegd had is dit echt wel een mooie route.
De mogelijkheid om deze route in twee te snijden bestaat door gebruik te maken van de oude Spoorwegbedding.

Hamme is in oppervlakte een grote gemeente met een aantal afgelegen gehuchten.  
De Schelde en de Durme zijn prominent aanwezig op deze route. 

Toch zijn er hele stukken die door natuur en bos gaan.
Ik mag stellen dat deze route één van de mooiere is in de reeks met veel afwisseling.


