
We fietsen weer door het groen.



We draaien links en volgen langs de Watergang van Kallo.



We kijken over de Bazeput
waarlangs een mooi 
wandelgebied ligt.







We komen aan in het centrum van Kallo.



• Kallo wordt genoemd als Calloo in de 12° eeuw als 
onderdeel van het Land van Waas.

• In 1316 werd het op last van de Graaf van Holland , Willem 
III , in brand gestoken en vervolgens onder water gezet.

• Alexander Farnese liet hier een schipbrug over de Schelde 
bouwen om Antwerpen af te sluiten.  Deze brug heeft er 
toe geleid dat Antwerpen terug in handen viel van de 
Spanjaarden.

• In 1638 vind de slag bij Calloo plaats waarbij de 
Spanjaarden de Nederlanders verslaan en zo vermijden dat 
Antwerpen terug in handen valt van de Noordelijke 
Nederlanden.  Maurits Frederik van Nassau , enige zoon van 
Willem van Nassau sneuvelt bij deze slag.



We rijden naar links



Het voormalig gemeentehuis van 
de vervanger van een voorgaand 

classisistisch gebouw dat ervoor stond en 
dat dateerde van 1842.  Daarvoor werden 
vaak herbergen gebruikt als schepenbank.  

Het oudste stond bekend als het 
Bourgondisch kruis sinds 1680 en 

gesloten in 1906. Aan weerszijden van de 
arduinen trap inscripties die herinneren 

aan het oorlogsverleden van de 
gemeente.



Het is onbekend wanneer hier voor het eerst 
sprake is van een kerk. Wat we wel weten is 
dat Balduinus (Boudewijn van Boeckel-
stichter van de abdij van Boudelo te Sinaai) 
het patronaat ervan overdraagt aan de Sint 
Pietersabdij. De kerk werd in de loop der 
eeuwen enkele keren verbouwd en zelf van 
orientatie veranderd.
De kerk is gewijd aan Sint Petrus en Sint 
Paulus.



Langs dit steegje rijden we tot op de 
hoofdweg. Eens op die weg gaan we rechts.  
Op onze rechterkant komen we het 
monument van de weestand tegen. 
Het monument gedenkt de 11 gesneuvelde 
verzetslieden die bij de bevrijding van Kallo
hier vielen.  Zij rukten op maar vielen hier 
onder mitrailleurvuur van de Duitsers. Ook 
de Britten die Kallo wilden bevrijden 
gelukte het niet de Duitsers te verdrijven.  
Het was de Poolse Pantserdivisie die 
uiteindelijk op 19 september , negen dagen 
na de dood van de weerstanders , het dorp 
bevrijdden. Het monument symboliseert 
een engelachtige figuur die zich ontfermt 
over een stervende burger.  Het monument 
werd onthuld in 1949.  De clou is dat de 
NKB , van wie de weerstanders lid waren na 
de oorlog niet erkend werd omwille van 
hun extreme koningsgezindheid.  We zaten 
toen midden in de koningskwestie , weet 
je.



Op onze linkerzijde zien we het groot rietveld van Kallo een paradijs voor water 
en moerasvogels.



We rijden de E34 terug over en draaien eens beneden rechts af.











• We komen aan de Singelberg. Deze 8m hoge aarden heuvel is het enige restant 
van de ringwalburcht van de heren van Beveren.

• In de eerste helft van de 12° eeuw werd naast een eerder gebouwde 
ringwalversterking een 6 m hoge ringwalburg gebouwd.  Deze werd in 1150 
platgebrand door de graaf van Vlaanderen omdat de heren van Beveren in het 
conflict met de graaf van Holland diens zijde hadden gekozen;

• Rond 1192 liet Diederik het complex uitbreiden en kwam er een heuse 
waterburcht

• Bij de verkoop van het land van Beveren aan de Vlaamse Graaf werd de burcht 
bewoond door de kastelein die hier namens de graaf de lakens uitdeelde.

• Rond 1360 werd hier Joos Vijd geboren.  Deze notabele Gentse Poorter gaf de 
gebroeders van Eyck de opdracht om het Lam Gods te schilderen. Hij schopte 
het tot burgemeester van Gent, toen de tweede grootste stad van het Europese 
continent.

• Farnese hield hier in dit kasteel zijn hoofdkwartier tijdens het beleg van 
Antwerpen. Hier werd dan ook de overgave van Antwerpen getekend.

• Het kasteel werd echter niet gemoderniseerd en kwam tot verval. In 1652 werd 
het afgebroken. De stenen en ander afbraakmateriaal werden gebruikt om de 
kerken van Beveren en Melsele te bouwen.











In dit veld staan wel heel veel bunkers.



De Westabschnitt :

• Na de val van Antwerpen in 1914 waarbij het Belgisch leger de 
vesting Antwerpen verliet , beslisten de Duitsers dat de 
oorspronkelijke verdedigingswerken moesten hersteld en 
uitgebreid worden.

• Daarvoor bouwden ze een extra bunkerlinie die ervoor moest 
zorgen dat de rechterflank van het Duits leger beschermd was.  Ze 
wilden een aanval vanuit het neutrale Nederland vermijden.

• De linie werd in 3 verdeeld waarbij de Westabsnitt het gedeelte op 
de linkeroever van de Schelde inhield.  Van aan het fort Steendorp 
werden bunkers gebouwd.  In het gedeelte van de Beverse polder 
werden uiteindelijk 216, bestaande uit 11 types,  van dergelijke 
bunkers gebouwd . 

• De bunkers waren gebouwd uit gewapend beton (1 m aanvalszijde, 
0,5 m friendzone, 60 tot 80 cm dakbedekking) en dienden bestand 
te zijn tegen een beschieting met veldartillerie en enkele 
voltreffers 15 cm kanon;



We steken recht over.



In de verte doemt de kerk van Vrasene op.



Aan het kleine bosje op onze rechterkant gaan we dit pad in.







Weggestopt in deze woning nog een oude bunker.  Uitleg genoeg 
op de plakaten.



We steken de drukke baan over.



Kapel van de heilige Barbara , 
gebouwd 1814 ter vervanging 
van gesloopte kapel bij de 
Franse revolutie.


