






De terminus van de tram uit Antwerpen.







Het Fort werd gebouwd in de periode 1870.  De bedoeling was de vesting Antwerpen te 
beschermen.  
Bij het verlaten van de vesting Antwerpen door het Belgisch leger werd de Munitie in de 
grachten gedumpt en werd het Fort verlaten.
De Duitsers gebruikten het Fort als opslagplaats en staken de wal door om zo verbinding te 
maken met de spoorlijn.  Ook zij dumpten na de oorlog hun munitie in de gracht.
Van 1919 tot 1970 diende het Fort voor de behandeling van Mun.  Later werd deze nog 
uitgebreid.
Gedurdende WO II gebruikten de Duitsers dit als Mun fabriek.  Het fort werd in de oorlog 
gebombardeerd door de Amerikanen.  Na de oorlog recupereerden de Engelsen Munitie 
van het slagveld en dumpten dit in het Fort.
In de jaren 90 stopten de activiteiten in het Fort.















De Heilige Kruiskerk van Zwijndrecht zou gesticht zijn door volgelingen van de 
heilige Amandus(625-675) en werd bijgevolg tot 1681 de Amanduskerk

genoemd.  Deze naam Heilige Kruiskerk werd van dan af gebruikt.



De oorspronkelijk houten kerk werd 
vervangen in de 12° eeuw door een 
Romaanse kerk.  Zo is het onderste 
deel van de kruisingstoren uit die 
periode. De kerk raakte zwaar 
beschadigd door de oorlogen in de 
16°eeuw.  Een speciale taks op bier 
en wijn werd geheven om de 
herstellingen te bekostigen. In 1606 
leed de kerk zwaar schade door een 
storm. In 1863 kwam het idee om 
de kerk uit te breiden.  Het duurde 
tot 1923 tot het zover kwam en dit 
door de bijdrage van de gemeente 
door de grenswijziging.



Oorlogsmonument van Zwijndrecht 
met vier bas reliefen waarbij 
volgende zaken staan afgebeeld : 
een vertrekkend soldaat uit 1914, 
een vrouw met kind op de vlucht, 
een gefolterd burger en een 
zegevierende soldaat met vlag uit 
1918.  Het monument dateert uit 
het interbellum maar gedenkt alle 
slachtoffers uit beide WO.
Rechts het oude gemeentehuis van 
Zwijndrecht daterend uit de jaren 
30 van vorige eeuw.



Wanneer we iets verder rijden (eigenlijk niet op de route) 
komen we deze gedenksteen tegen ter ere van Michael Cop.
Deze priester was in 1796 pastoor in Zwijndrecht.  Hij 
weigerde de een van haat af te leggen(eed tegen het 
koningschap en trouw aan de Franse Republiek.  Na de 
weigering en het sluiten van de kerk van Zwijndrecht moest 
hij onderduiken. Hij werd evenwel gevangen gezet en 
afgevoerd naar Sint-Niklaas en later Gent.  De pastoor van 
Burcht , vermomd als visser, bracht hem geld dat hij in zijn 
kledij naaide. Hij trachtte zijn slechte gezondheid aan te halen 
om vrij te komen maar helaas. Hij werd gedeporteerd naar 
Frans Guyana.  Bij de overtocht en vlak er na stierven veel van 
zijn lotgenoten. Cop werd ziek. Met het geld dat hij meehad 
huurde hij met enkele lotgenoten een bootje waardoor ze 
konden ontsnappen en  in Nederlandse en Britse koloniën 
kwamen. Op de weg naar Liverpool overleed de 
Zwijndrechtse pastoor. 







Het Tassijnshuis.  Ondanks de datum boven de 1785 zou het huis een oudere kern hebben.  In dit pand woonde Jean Baptist 
Tassijns, voormalig baljuw en meier van de heerlijkheden Zwijndrecht en Burcht.  Tassijns argumenteerde vooral juridisch 

tegen de politiek van het Oostenrijks bewind , dat leidde tot de Brabantse omwenteling. Bij de hervormingen van de Franse 
revolutionairen trad hij op als woordvoerder van diegenen die niet akkoord waren. Na de Boerenkrijg moest hij 

onderduiken. Hij werd echter opgepakt en werd dood geschoten in de bossen van Haasdonk.  Volgens de autoriteiten 
tijdens de vlucht, volgens autopsie standrechtelijk geëxecuteerd. Op de gevel gedenkplaat voor hem en pastoor Cop.



Vroegere pastorij van de Heilige Kruisparochie, opgetrokken in 1780 door 
OLV Kapitel en enkele jaren uitgebreid met washuis, stal , kelder en 

keuken(haaks ).









Station Zwijndrecht


