
We draaien de Portugezenstraat in.









We steken hier rechtdoor.







We rijden door het  golvende stroomgebied van de Barbierbeek.  













Even lijkt de weg op te houden maar we rijden verder.













Café de Voermansrust , een oud bruin café , beter gekend als ‘Roseke Pap’





Overblijfsel van een Belgische Artilleriepost uit 1914 ter verdediging van de vesting Antwerpen.   De Duitsers gebruikten deze 
ook maar bliezen de bunker op bij het einde van de oorlog.



Hier kan het bij file op de ring wel eens druk zijn.



We eindigen bij de Fortgracht van het Fort van 
Kruibeke.



• Na het fietsen van deze route kan ik wel stellen dat dit één van de 
mooiste routes is.

• We rijden door poldergebied langs de Schelde, door natuurgebied en 
ook het hinterland waar mooie , zeer vlot berijdbare paden aangelegd 
zijn.

• De gemeenten Kruibeke, Bazel en Rupelmonde hebben ook een 
aantal mooie kastelen en historische gebouwen met elk hun leuke 
geschiedenis.

• De route is misschien iets langer dan de gemiddelde route maar is 
zeker een leuke trip wanneer je iets meer tijd hebt.


