
Wetteren-Overschelde



• Als één van de laatste op de linker Scheldeoever lag Wetteren 
Overschelde onverkend op onze fietskaart.  Ondertussen hadden we 
alle gemeenten afgefietst tussen de Schelde, de R4 en het kanaal 
Gent-Terneuzen.

• Het besluit om dit apart te fietsen was meer genomen,  om dit 
volledig kaartgedeelte in te kleuren. 

• De volledige gemeente afrijden leek me dan ook te veel.  Dit stuk zou 
ik nog vanuit Sinaai kunnen rijden.

• Ik wist niet wat ik van deze route moest verwachten. Ik  zou me dan 
ook laten verrassen.



• De geschiedenis van Overschelde hangt samen met die van de 
hoofdplaats Wetteren zelf en zal bijgevolg daar bij behandeld worden.

• Hoewel doorheen de geschiedenis afhankelijk van de parochie 
Wetteren, wordt Overschelde een afzonderlijke parochie in 1965.

• De eerste aanzet werd gegeven door de werken aan de Scheldebrug 
toen de noodkerk werd ingericht in de orangerie van het kasteel van 
Gransvelde.



We verlaten Sinaai via de Hulstbaan en het Lijsdonk.



We rijden verder richting Daknam .  Op onze rechterkant komen we deze kapel tegen. 



Even voorbij de kapel verlaten we de Pontweg en nemen we deze kasseibaan die dra 
overgaat in een verharde wegel.



We draaien mee naar links



We komen in de Kriktestraat en steken eingenlijk rechtdoor. We 
rijden nu in de Daknammolenstraat.



Die we volgen tot we de oude spoortwegbedding kruisen.  Daar gaan we links.



We kruisen de Oude Heerweg en rijden het met bomen omzoomde pad op.



We gaan de Nijverheidsstraat in  en langs het Aardeken komen we aan bij de Durme.  We 
draaien rechts richting centrum Lokeren.





We rijden de Markt van Lokeren op en houden ons rechts van het plein.



Voorbij het stadhuis draaien we de Groentemarkt op  en langs de Roomstraat komen we  op  het 
Vrijheidsplein.  We rijden de Heilig Hartlaan in.



We rijden rechts de Dwarsstraat in en gaan links de Sterrestraat in.



We kruisen de Lede en gaan rechtdoor.  Laat U niet vangen . Op de kaart lijkt het dat je links 
rechts moet doen maar het is wel degelijk rechtdoor.



We kruisen de Koningin Fabiolalaan en rijden de Sterrestraat in.



We gaan rechts de Naastveldstraat in.  Hoewel een brede straat is het hier wel vrij rustig rijden.



We rijden hier schuinlinks de Hulsdongenstraat in;



Die al gauw overgaat in een verharde grindweg.



Deze kapel ter ere van OLV van Troost heft al betere 
tijden gekend.



We rijden richting de herberg ‘ De pelgrim’.  Dit cafe is het oudste nog draaiende café op Lokers
grondgebied.  Het was al gekend in 1779.



We rijden aan de Pelgrim rechtdoor en komen op dit pad uit dat weldra overgaat in een single 
track.



Het pad slingert zich tussen de velden richting het Heiende





Het pad wordt na passage aan het kerkhof van het Heiende een wegel.





We komen op de Bredenhoekstraat en gaan daar naar rechts.



We slaan links de Lindestraat in en beklimmen de viaduct  van de E17.



We kruisen de E17.







Ter hoogte van het witte huis gaan we rechts de Kloosterlandstraat in.



Let op het huis links dat voor mijn verkenning last had van een brand.  Op het einde van de 
straat gaan we rechts en onmiddellijk links.



We rijden de Loereveldstraat in.


