
Daknam



• Na de verhuis naar Sinaai besloot ik enkele gemeenten met de fiets aan 
te doen.

• De eerste die aan de beurt was Daknam.  

• Gelegen aan de Durme is Daknam een kleine maar zeer mooie gemeente 
met een pittoresk dorpspleintje . Het is tevens het kleinste dorpje uit het 
Waasland

• Eigen aan deze kleine gemeente zijn de Daknamse Feesten, ook wel 
trappistenfeesten genoemd , de alom tegenwoordigheid van Reinaert de 
Vos en natuurlijk het bestaan van het Daknamstadion, thuisbasis van 
het ooit grote Sporting Lokeren.



In de Gallo Romeinse periode was hier al een permanente bewoning. De naam 

Dakingahem komt reeds voor in 1040 en betekent ‘woonplaats van Dako’.  In 1299 

stond hier ook een jachtslot van de Graven van Vlaanderen. In die periode lag er ook 

al een brug over de Durme.  Daknam werd bij de fusie onderdeel van Lokeren.



We starten onze route in Sinaai en volgen in een slangbeweging door 
de velden richting Daknam. We slaan net voor het Lijsdonk links in



En komen zo op de fietsostrade richting Lokeren.  Aan Paloma
, iets verderop rijden we rechts in.







De Leestraat, genoemd naar de Lee.  Deze gracht werd gegraven om het Lijsdonk te 
verbinden met de Abdij van Boudelo .



We rijden links ‘s graven eken in.  



Let op het deels ondergelopen land .  Het tegenzonlicht geeft een 
speciaal effect



We komen de dreef uit en rijden de Karrestraat in. Deze 
naam kan verwijzen naar kar maar ook naar Kerre en dat is 

een soort wilg.





Dit kasseiwegje slaan we links in .  Het gaat na 50 mr over in 
een grindwegel.





En komen zo terug op de fietsostrade.  Links zien we de watertoren van Lokeren. 
Deze toren uit 1988 heeft een inhoud van 1000 kubieke meter



Deze brug vervangt de vroegere overweg maar zorgt er ook 
voor dat de fietsostrade niet onderbroken wordt. Over de 

brug gaan we rechts af



We rijden rechtdoor de Kriktestraat in en vinden daar deze mooi 
gerenoveerde hoeve



Iets verder draaien we dit wegje rechts in .  De weg gaat 
over in een grindpad.



We volgen het pad en draaien links dit smal padje in. Iets verder 
opletten omdat het pad vrij diep in de wegel snijdt.



Aan dit leuke hoevetje gaan we rechts.



Even links aanhouden en dan naar rechts. We rijden hier door de 
Daknamse bossen waar menig leuk optrekje staat.  De heide van 
Waasmunster of de Gouden Leeuw in Belsele zijn vergelijkbaar



We duiken dit pad in.





Het pad versmalt alsmaar en op het einde is er enige 
stuurmanskunst vereist als je tempo wilt halen.



Uit de wegel gekomen rijden we rechts, we passeren de 
Boskesschool en draaien terug rechts



We passeren de achterkant van het Daknamstadion , thuisbasis van het grote 
Sporting Lokeren.



Enige duiding is hier wel op zijn plaats.  Sporting Lokeren .  Deze club werd ontstond 
door een fusie van 2 Lokerse voetbalploegen, Koninklijke Racing Club Lokeren en 
Standaard Lokeren in 1970. De clubkleuren waren wit , geel , zwart. De club steeg snel 
en kwam in 1974 wegens een uitbreiding vn 1°klasse zo bij de grote jongens. De club 
speelde enkele keren Europees en won thuis zelf van Barcelona.  De beginjaren 80 
waren de hoogdagen (Lubanski, Larssen, Somers, Hogenboom)maar in de jaren 90 
ging het bergaf.  Nog even een opwelling onder Peter Maes maar in 2020 ging de 
ploeg failiet. 



We fietsen verder tot we de oude Spoorroute op kunnen.  We 
rijden deze links in. Deze route volgt het traject van de oude 

spoorwegverbinding richting Moerbeke.  De lijn deed dienst van 
1867 tot 1971.



Net voor we dit gebouw tegenkomen draaien we 
linksaf.  Dit gebouw is het voormalig station van 

Daknam.




