
Gebouwen van het St Vincentiusklooster met links de directeurswoning van  en rechts 
de kapel. Oorspronkelijk oudmannenhuis.  Later werd er een jongensweeshuis aan 

toegevoegd en later een hospitaal.  De orde van St Vincentius name deze over van de 
Dominicanen.



Zicht op het marktplein met ‘het gulden hoofd’ .  Hoewel op 
de gevel staat ‘anno 1646’ heeft het gebouw zijn oorsprong 

in de 18° eeuw. Voor dit gebouw stond vroeger de 
schandpaal. Het nu gezellige marktplein was vroeger 

grotendeels ingenomen door het kerkhof dat rond 1833 
ontruimd werd.



We rijden door de Kerkstraat, omgevormd tot gezellige 
winkelstraat.



We blijven rechtdoor rijden tot we terug op het Kaaiplein aankomen.  
We rijden rechts en daarna links.  Hier achter het blauwe bord rijden we 

in.   Deze twee dames wilden maar al te graag mee op de foto.



We komen terug langs de Durme.





Uniek is dit aangelegd mountainbike terrein.



Op onze linkerkant zien we de Mirabrug.  Deze brug is gebouwd in de periode 1896-1900 en is 
genoemd naar Mira .  Deze film uit 1951 was de verfilming van de roman ‘De teleurgang van de 

Waterhoek’ van Stijn Streuvels. De film werd hier gedeeltelijk opgenomen. Het middelste deel van de 
brug werd door de lokale bevolking opgeblazen om de Duitsers te beletten met materiaal over de 

Durme te komen.



We rijden verder tot onder de brug.





Hier duiken we naar beneden.





We steken hier over en gaan iets verder naar links .





Waar we uitkomen steken we omzeggens recht over en 
draaien ter hoote van de wilgen rechts af.









We komen uit op ‘den Bunt’ natuurgebied gevormd in de hoek van Schelde en 
Durme.  Voor ons het overstromingsbekken dat deel uitmaakt van het Sigmaplan. 

We rijden hier links.



We komen op de dijk en overschouwen het overstromingsgebied.  We 
rijden rechts.



Samenloop van Durme en Schelde.



Filip de Pillecijnmonument aan de Durmemonding ter ere van deze auteur die zoals het monument aangeeft ‘verheerlijker
van het land tussen Schelde en Durme’.  De Pillecijn was een bekend auteur die actief was in de Vlaamse Beweging.  Hij 
werd na WOII veroordeeld wegens collaboratie. Het monument stelt twee figuren uit één van zijn romans voor ‘Leda en 

de veerman en aan de kant richting Hamme , pestleider Rochus met hond en de statige soldaat Johan.





Het veer Drie Goten- Weert



De  Drie Goten , volgens sommige intimi de plaats met de beste Sangria in 
de buurt.



We rijden verder en kiezen het rechter pad op de Y splitsing.







We duiken naar beneden en volgen paralel met de dijk deze weg.




