
Dit beeld heet Free Foxes
en symboliseert een ridder 

die uitkijkt op de 
kerncentrale van Doel 

terwijl hij omringt is door 
vossen die de polder in 

kijken. 
Kunstenares Caroline 

Coolen deed de inspiratie 
op tijdens een reis toen ze 

omringd werd door 
poolvossen.



Met de MTB kan je onderaan de weg meerijden.









We kruisen de Expressweg.



We rijden langs de ‘watergang van de hoge landen’  Deze kunstmatig 
aangelegde beek is verantwoordelijk voor de afwatering van een hoger 

gelegen gebied dat loopt van De Klinge tot Kallo.



Deze schaapjes begrazen de hellingen.





Links doemt de kerk van Sint Gillis op.









We komen aan  de oude Spoorroute richting De Klinge die we 
in die richting volgen.



Op het rond punt houden we links aan.



Op de rechterkant passeren we de expressweg.



We draaien links het industriepark in en 
draaien verder naar links.



Aan dit kapelletje draaien we de dreef in.



We komen op de weg , draaien rechts en iets verder links.



Het eerste straatje gaan we links in.



Tot we aan deze watergang links afslaan.



Bij het kruisen van de route gaan we rechts af.



Ter hoogte van deze speeltuin gaan we linksaf.



Voordat we aan de straat komen gaan we rechts af en rijden zo langs de 
hondenclub en voetbalveld.



Voorbij de parking van het voetbal rijden we rechtdoor.



En rijden we rechtdoor deze wijk in.



Waar we tussen deze huizen duiken.



En zo aan het centrum belanden.



Dubbelhuis in neo
renaissancestijl met sierlijk 
torentje gedateerd 1882.



Ter hoogte van de bibliotheek gaan we links in zodat we aan het kerkhof 
komen.





Monument ter nagedachtenis van de 
gesneuvelden van beide wereldoorlogen.  
Aanvankelijk opgericht ter nagedachtenis van de 
gevallenen van WO I en zodoende ingehuldigd in 
2021 voorstellende een heldhaftige licht 
gedrappeerde vrouw met vaandel geflankeerd 
door een brullende leeuw met aan de achterkant 
de namen van de gevallenen.
Aan de rechterkant de Sint Egiduskerk.  Deze 
kerk is vrij recent(1873-1876) doordat een vorig 
exemplaar gesloopt werd. Van die eerste kerk 
was reeds in 1239 sprake .  Deze werd tijdens de 
godsdienstoorlogen zwaar beschadigd.


