
Enige stuurvaardigheid is hier niet ongewenst.



We gaan rechts en steken rechtdoor de Donkerstraat in.



Op onze rechterhand een beetje onooglijk een woning zoals er 13 in een dozijn zijn.  Het betreft ‘t Spaans 
Hof. Het gebouw is een voormalig omgracht adelijk verblijf, heden een boerderij en in 1725 bewoond door 

de graven van Dongelberg ( gemeente in Waals Brabant)  Sinds 1855 door schenking eigendom van de 
kerkfabriek. Oudste tekenen dateren van 16°-17° eeuw.



We kruisen de Steenvoordestraat en rijden verder de Nederbroekstraat in.





Hier zien we zelf een oude meander van de Schelde.  Aan de overkant ligt het circuspark Circus Harry 
Malter.



Het Familiepark Harry Malter is een recreatiepark 
dat opgericht werd door Harry Malter, een telg uit 
een Duitse circusfamilie.  Het werd in 1992 
opgericht.
Het park richt zich op kinderen van 2 tot 12 jaar.
In 2008 kreeg het park kritiek van GAIA .  Het park 
deed zijn best om de situatie voor de dieren te 
verbeteren.
Harry Malter , geboren in Berlijn in 1938 als kind 
van een uitbater van een dierentuin, moest na de 
oorlog met hun resterende dieren rondtrekken 
doorheen Duitsland.
Na jaren doorheen Duitsland en Nederland te 
hebben gereisd en als artiesten bij verschillende 
circussen te hebben gewerkt , stichtte de familie 
Malter in België het Tiroler circus.
In 1968 ging Harry op zijn eigen benen staan en 
richtte circus Pist op , dat al snel bekend door zijn 
prachtige façade en internationale artiesten op 
topniveau.  In 1978 werd de laatste voorstelling 
gegeven.
Harry vestigde zich hier en de dieren kregen een 
vaste thuis. De dieren werden vaak verhuurd voor 
allerlei projecten.



We draaien links  de Bosheidestraat in.



En draaien rechts de Magerstraat in.



Vervolgens rechts de Broekstraat in.



Waarna we rechts de Schoorstraat in rijden.





We rijden links de Heesdensteenweg op en rijden iets verder schuin rechts.



We passeren dit bruin cafeetje waar men een hoop speciale bieren op de lijst staan hebben.



We komen aan in Ten Ede.Op onze linkerkant zien we de parochiale lagere jongensschool die gebouwd is 
op kosten van de eigenaars van de buskruitfabriek Cooppal in 1880.  Rechts van de school de 

schoolmeesterswoning.



• Ten Ede is een gehucht van de gemeente Wetteren dat omzoomt 
wordt door de Schelde,  een stuifduin –het Prullenbos-, een oude 
Scheldearm en Overschelde.

• De naam verwijst naar de zanderige heide. Het zou ouder zijn dan 
Wetteren zelf.  Een akte van Otto II( koning van Duitsland en Italië) 
uit 976 verwijst naar een hier bestaande kapel.

• Het gehucht bleef door zijn ligging geisoleerd In de winter was het 
vaak door overstroming van de Schelde een eiland.

• Rond 1132 werd beslist dat de kapel zijn inkomsten moest 
afdragen aan de abt van Saint Nicolas aux Bois.

• Afhangend van de parochie Wetteren maar gelegen op de 
Noordoever van de Schelde was er een machtsvacuum tussen de 
bisdommen.

• Voor de wekelijkse mis moesten de mensen uit het gehucht naar 
Wetteren.

• Dit leidde in de 17° eeuw tot heel wat discussie en zelf een 
weigering om aan de Wetterse pastoor belastingen te betalen, tot 
de oprichting van een eigen parochie.



We rijden recht op de kerk.  Deze vind zijn oorsprong in een kapel die hier reeds in de 15° eeuw zou 
gestaan hebben.  Op het einde van de 16° eeuw was deze beschadigd en de inwoners herbouwden ze 
in de 17° eeuw. In 1750 werd ze afgebroken en een grotere kapel naast de oude kapel ‘capellebocht’ 

genaamd.  Ze werd onder bescherming van Sint Anna geplaatst.  In 1875 werd Ten Ede een zelfstandige 
parochie.



Voor de kerk gaan we linksaf.



We kruisen de hoofdweg en steken rechtdoor over , Bellevoorde in.



We rijden langs het Prullenbos..



De vijver in het recreatie domein is ontstaan 
door zandwinning voor de aanleg van de E17 in 
Laarne.  Nadien is de put vooral gebruikt door 

vissers.  In de jaren 80 besloot men het domein 
om te vormen tot dierenpark

Dat werd geen succes.  In 2009 kocht een jong koppel 
het domein dat vervallen was en realiseerden voor jonge 
mensen sociale huisvesting.  Ze vormden het domein op 

tot wat het nu is : een recreatiedomein voor 
wandelaars,kinderen en de Kabanne waar groepen 

terecht kunnen , alsmede een chalet voor familiefeesten.



We rijden verder en komen in de Groenstraat.



We gaan hier naar links.



In de Boterhoekstraat na de S bocht we dit smal pad in. Mensen die dit pad wat moeilijk vinden kunnen 
recthdoor rijden en rechts de Meirhoekstraat inslaan.  Op die manier kom je op hetzelfde punt uit.





Wie het smal pad volgt , komt in Bochten uit.  Het pad uitgekomen volg je rechts mee en op de 
Zavelstraat gekomen ga je naar links.



De Zavelstraat uit ga je naar links. 



In de Laarnestraat ga je ter hoogte van het bord ‘einde bebouwde kom’  het smal pad  rechts in.  Wie aan het vorige 
wegeltje rechtdoor gereden hebben komen van de andere kant en moeten naar dit wegeltje uitkijken op hun 

linkerkant.





Het pad uit ga je naar rechts en zo kom je in de Laarnewegel.



Wanneer je uit de dreef komt ga je naar links.



We komen in het Giezeveld.



We nemen het brugje en komen in de Cederdreef.



Hier is het even uitkijken.  We rijden rechts het rond punt op en gaan daar rechtdoor het smalle pad 
in.




