


De Pastorij , met rechts het gebouw voor paarden.



Deze kerk werd gebouwd rond 1220 op een plaats 
waar al een gebedshuis stond. Ze werd later 

uitgebreid en is één van de grotere dorpskerken 
uit de buurt.





Neogothische kapel van het 
ouderlingentehuis.



We passeren aan het wel 
opmerkelijk kerkhof met deze 

mooie kapel.



Met opmerkelijk 
veel aandacht voor 
de oorlog.  Links 
een ruim perk met 
oud strijders, 
weggevoerden en 
verzetsstrijders uit 
WO I en II 



En een gedenksteen voor de Polen die 
Stekene bevrijd hebben. Bij de aanval op 
Stekene op 12/09/44 vanuit Sint-Niklaas 

stierven 7 Poolse soldaten.



De aanwezigheid van dergelijke 
monumentale grafstenen duidt 

er wel degelijk op dat er 
menige rijke Stekenaar hier 

begraven ligt.



Ook deze grafsteen met een wapenschil trok mijn aandacht;
Spijtig dat één fotootje weg is.



Wanneer we door het gemeentepark fietsen, 
komen we dit prieeltje tegen.  Het park werd 

gekocht door de gemeente 



We kunnen eventueel de straat even oversteken en zien daar het 
voormalig klooster Hieronimyten en school.  Deze werd rond 1877 in 

gebruik genomen in de voormalige gebouwen van de brouwerij Martens:
We keren terug en vervolgen onze weg.



Overblijfsel van de Stekelburg die hier in 1178 stond en eigenlijk 
een Motte was. Een mottekasteel was een veelal houten 

versterking gebouwd boven op een kunstmatige heuvel en 
omwald met een gracht. De inplanting van deze versterking was 
tactisch en beheerste de weg naar Hulst.  Deze bevindt zich in de 

Hulsterstraat.





We nemen voorzichtig dit klaverblad en 
kruisen de E34





Langs de kant treffen we deze merkwaardige beelden 
aan.





De Stekense Vaart kronket zich naar 
Hulst maar even verder is ze beperkt 

tot een veredelde beek



Net voor de restanten van Fort St Jan houdt de Stekense Vaart 
eigenlijk op en wordt ze herleidt tot een beek.  
Fort Jsit Jan was gelegen aan de grens tussen de Nederlandse 
Republiek en het Spaans Vlaanderen.
Hoe de geschiedenis een impact kan hebben op het milieu.
Het Fort Jan lichten we toe in de route St Pauwels –Kemzeke.





Overblijfsel van de Dodendraad.



Deze draad werd door de Duitsers gedurende WOI aangelegd 
tussen België en Nederland om de grens te beveiigen.  De draden 

stonden afwisselend onder spanning met 2000 volt.



Kapel OLV Van Bijstand, gebouwd in 
1912 verving de vroegere 

parochiekerk van de Hellestraat.  Let 
op de rode brievenbus .  Stilaan 

verdwijnen deze uit het straatbeeld.



Ze is uitgerust met glasramen die de 
ambachten voorstelde.




