
We duiken langs hier het pad in.











We komen het natuurgebied uit, steken het spoor over en vervolgen de weg tot 
we hier naar rechts gaan.



We kruisen de Zelebaan en rijden rechts om zo het wegje links in 
te rijden.



We komen aan het Molsbroek.



Hier wordt gezuiverd water de Durme ingepompt.



Het Molsbroek, natuurreservaat van 80ha, omvat moeras, broekbos, rivierduinen en 
rietvelden.  Het was één van de eerste beschermde natuurgebieden van ons land.







We nemen afscheid van de Durme die hier rustig tussen het riet verder 
kabbelt.



Op deze dijk rijden we door het natuurgebied.  Alles dat je moet doen is 
genieten en ook wel een beetje uitkijken hoe je rijdt want het pad is niet 

zo in goede staat.





De kant van de Neerstraat naar Waasunster is het meest waterrijk en 
en waar festival voor water – en andere vogels.  Het gekwetter van 

deze dieren hier is fenomenaal.





Volgens de gevelsteen was hier het Oud Veerhuis.  Ooit een café nu 
kinderdagverblijf.



De Oude Brug, waar de brede Durme onder de grond duikt en aan de overkant 
overgaat langs het Molsbroek.
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Kapel van OLV onbevlekt ontvangen , als onderdeel van het in 1932 opgetrokken 
moederhuis van Lokeren.  In 1801 richtte pastoor Jan-Frans van Sinay een hospitaal in op de 

hoek van deze straat.  



In 1836 verhuisde het hospitaal naar de Torenstraat wegens te 
klein om in 1883 terug te zijn.  De bouw kostte 300000 BF 

(ongeveer 7500 EUR).  Foto van de kant van de Zeelse Baan.


