
Kapel van OLV Van 
Altijddurende 

bijstand.



Hoewel een dubbele baan is het hier toch nog rustig rijden.



In de bocht gaan we links af en komen zo in deze wegel.



We houden rechts aan.





We steken over en rijden het Cootveld in .



We rijden langs de E17



Na een korte klim rijden we rechtdoor.



We komen terug in de Toleindestraat.



En gaan iets verder rechts.



Die overgaat in een verharde wegel.



We komen terug op de F4  die we links oprijden.



We komen aan het station van Beervelde en steken de drukke straat over.



We volgen het spoor verder



We draaien links in en zien de achterkant van het kasteel van Beervelde.



We rijden de bebouwde kom in. 



• In 1309 schenkt een poorteres van Gent grond aan de pastoor van 
Destelbergen .  Daarmee wordt Beervelde voor het eerst vernoemd 
als Berenvelt. De voorwaarde is wel dat er een kapel gesticht werd.

• Daarmee hing de gemeente af van de St Pietersabdij van Gent.

• In 1809 werd de gemeente een afzonderlijke parochie. In 1921 werd 
het een afzonderlijke gemeente.  Deze onafhankelijkheid zal duren 
tot de fusie van 1977 .  Toen werd de gemeente , ondanks de 
verbondenheid met Destelbergen bij Lochristi gevoegd.

• In het wapen van Beervelde vind je de 3 sleutels van de St 
Pietersabdij alsmede het wapen van de graven van Kerckhove en 
Dentergem.



Net voorbij het witte huisje op de linkerkant gaan we de 
Toverstraat in.



Kasteel van Beervelde :

• Volgens de Ferariskaarten (1771-1778) stond hier vroeger een 
omwald kasteel , het zogenaamde ‘hooghof’ behorende aan de 
baanderheren van Rode.

• Het ging om een 15° eeuws omwald kasteel met vierkante toren, een 
stenen en houten toegangsbrug met een Engelse tuin.



• Het goed kwam in het bezit van de familie de Kerckhove de 
Denterghem.

• Tussen 1870 en 1873 liet graaf Charles de K d D het oude kasteel 
slopen , de grachten dempen en een nieuw kasteel bouwen met 
een landschapstuin ontworpen door Louis Fuchs , een 
gerenomeerd tuinarchitect.

• Tijdens WO II werd het kasteel bezet door de Duitsers. Het kasteel 
overleefde de oorlog maar leed toch wel schade op. Dat en het 
dure onderhoud zorgde ervoor dat het kasteel werd afgebroken.

Links , Louis Fuchs , een gerenommeerd tuinarchitect met 
Duitse roots , die uitgroeide tot één van de drie 

belangrijkste Belgische tuin en parkarchitecten van de 19°
eeuw. Zo richtte hij het Leopoldpark in Oostende op vraag 
van koning Leopold II in.  Rechts, Charles de Kerckhove de 

Denterghem, eigenaar van het domein was een liberaal 
politicus .  Afgestudeerd als ingenieur , volgde hij oa zijn 
vader op als burgemeester van Gent en dit voor 24 jaar. 
Tevens was hij volksvertegenwoordiger en zelf senator.



• In 1950 bouwde men op de grondvesten van het kasteel een 
praktisch landhuis.

• Later werd ook de witte villa gebouwd.

• In de kelder van het kasteel werd door Roger Raveel
muurschilderingen aangebracht.

• De huidige graaf werd bij de dood van zijn vader verzocht om 
het domein te gaan wonen. Hij gooide de poorten van het 
domein echter open voor de tuindagen.

• Dit event trekt duizenden bezoekers en honderden exposanten 
stellen er hun fleurige waren uit met een mix van bloemen, 
tuinarchitectuur, decoratie ,antiek en culinaire escapades.  

Links Roger Raveel, 
rechts de huidige 
graaf Renaud.  
Daarnaast 
grondplan van het 
park van Beervelde.



We komen aan het voormalig koetshuis 
van het kasteelpark.



Nu wordt het verhuurd deels als 
feestgelegenheid en ook om te 

overnachten.





De voormalige ommuurde moestuin van het kasteel.





• Omstreeks 1600 werd de 14° eeuwse kapel vervangen door een gotische kerk.  Tot 1809 
was het een bijkerk van Destelbergen.  Toen werd het een onafhankelijke parochie.

• In 1927  werd de kerk gesloopt behalve de toren. Achter de toren werd een nieuwe kerk 
gebouwd in neo gotische stijl.

• De kerk is gewijd aan St Daniel. Deze profeet leefde in 605 voor Christus.  Hij was een 
Hebreeuwse edele die naar Babylon werd gevoerd.

• Daar was hij werkzaam aan het hof van de koning.  Toen de stad werd ingenomen door 
de Perzen bleef hij aan het hof.  Toen men hem verbood om te bidden en hij het toch 
deed , werd hij in een leeuwenkuil gegooid.  Daar werd hij beschermd door een engel.  
Toen zijn tegenstanders op hun beurt in de kuil werden gegooid , werden ze verscheurd.  
Daniel deed vooral profetieën.



Opvallend , het kerkhof was ommuurd maar door 
plaatsgebrek werd de muur aan 1 zijde open gebroken .



Let op de vele mooie bloemen in het 
straatbeeld.







Aan weerszijden van het gebogen gekasseid pleintje staan 
portierswoningen die de ingang van het kasteeldomein flankeren.




