


Bord met Pietje Waaspad , dat ons herinnert aan de naam van de spoorlijn in het 
Waasland.



Bij het kruisen met de weg iets verderop rijden we rechts en 
steken vervolgens de Oude Baan over.





Oude spoorlijn die richting het oude kazerne ‘De 
Westakkers’ leidt.



De Westakkers, een gehucht van Beveren-Haasdonk, kwam in 1950 in 
het bezit van het leger dat er een bevoorradingscentrum installeerde.  

Het Arsenaal Materiaal verschafte in de hoogdagen werk aan een 
1000-tal mensen , niet alleen militairen maar ook burgers. Het 

kwartier sloot in 2011 en doet sinds 2015 dienst als opvangcentrum 
voor vluchtelingen en later ook als traningscentrum voor de politie;



We slaan links dit wegje in.



Pas op , hier ben je snel voorbij;  Rechts afslaan is de 
boodschap.





Op het einde van deze weg gaan we links.





We rijden rechts en zien de kerk van Haasdonk.



Iets verder duiken we dit smal pad in.





We komen terug aan de terreinen van Haasdonk en rijden 
rechtdoor.



Op het einde van de wegel rijden we links en komen 
zo in de Melselestraat.





We draaien rechts deze wegel in.





Hoewel in het gebouw aanwijzingen zijn 
dat het dateert uit 1650, blijkt uit de kern 
dat deze teruggaat tot 1570.  De hoeve 
behoort tot het type waarvan de 
omwalling een meestal onregelmatige 
cirkelvormige vorm heeft, de z.g. 
Mothoeven.  Deze vorm wijst meestal op 
een zeer oude oorsprong.
De hoeve dankt zijn naam aan de Familie 
Snoeck(1618-1679).
De hoeve werd in 1945 beschadigd door 
V-Bommen.  In 1949 werd ze grondig 
gerestaureerd.



We komen aan op de Heirbaan  , rijden naar rechts en nemen zo 
afscheid van Haasdonk.



• Onze fietstocht zit erop.

• Van Haasdonk wist ik dat er heel wat moois te zien was , van 
Nieukerken stond ik enigszins sceptisch.

• Toch heeft deze laatste me aangenaam verrast met een aantal mooie 
verharde dreven en wegeltjes.  

• Speciaal was de kabouterwegel waarvan ik de charme direct inzag.

• Ik vind deze tocht echt wel aangenaam om fietsen.


