




De Boschkreek , ontstaan tijdens indunaties ten tijde van de Tachtigjarige oorlog.  Werd gebruikt als 
verzamelpunt voor afvalwater , vooral van de lokale vlasindustrie.  Het stinkende vuile water verdween toen 

men in de jaren 60 en 70 de bagger uit de kreek gehaald werd.







Cafe Benelux  , gelegen op Belgisch grondgebied maar met uitgang die in 
Nederland uitkomt , een echt grenscafe.



We rijden over het Peerke plein.  Dit plein is genoemd naar Pierre Ratingen wiens bijnaam Peerke was.  De man , afkomstig uit 
Limburg , opende hier in 1896 hier een winkeltje. De winkel was een samenraapsel van spullen .  Je kon er echt alles kopen. Na 
meer dan 100 jaar en na 3 generaties ging de winkel dicht .  Peerke overtuigde destijds ook de pastoor in 1921 om de kerk 
terug te kopen.  Om hem te gedenken werd het plein naar hem genoemd.



De St Philipus en Jacobuskerk werd gebouwd in 1687 met 
overblijfselen van de kapel aan de Kruisstraat op de plaats van 
het oude fort Masereels. In 1713 werd de kerk afgebroken ten 
voordele van de nieuwe kerk.  In 1850 werd ze aan de 
zuidzijde uitgebreid wat duidelijk te zien is.  Door WO I 
konden de Nederlandse Koewachters niet meer hier naar de 
kerk en kregen ze een eigen kerk. De kerk wordt nu niet meer 
gebruikt.
We rijden rond de kerk en we zien duidelijk een verschil in 
bouwstijl.



We rijden verder op Nederlands grondgebied en we 
zien op de linkerkant deze palen.  Mijn 
nieuwsgierigheid werd gewekt en bij navraag bleek 
dat palen bedoeld waren voor vleermuizen.







We rijden recht de polder in. Aan het eind van de weg draaien we links.



Even later draaien we rechts deze weg in.  Mountainbikers 
kunnen in het bos rechts wel een rondje MTB ken



Een leuke stop is bovenop de dijk. Draai een keer 360° en geniet van het landschap.







We vervolgen onze weg door de polder.





We komen aan de dijk bij de Grote Kreek en zijn nu op de route ‘om en rond Moerbeke’



We rijden links dit wegje in.





In de winter ligt het hier toch niet schitterend bij maar in de zomer is er geen probleem.











Voormalige hoeve dat gedeeltelijk omwald is en dat dateert van 1755 volgens de 
muurankers .



We volgen de Abelendreef en slaan dan naar rechts.



We komen aan de paralelweg van de expresweg waar we links afslaan;



We gaan terug de expresweg onder en keren op onze stappen terug. We 
draaien links de Hazenhoekstraat in.


