
Centraal zien we de grafkapel die dateert van 
1884( hier rechts), links praalgraf van de familie 
De Bruyn (zie Denderhof).  Onder ook Vlaams 

nationalisten ( AVV-VVK)



In een gedeelte ruimte voor het grote Krijgerskerkhof, de laatste rustplaats van Belgische en buitenlandse soldaten die tijdens 
de wereldoorloge sneuvelden.  Rechtsbovenaan en iets lager gelegen graven van oud strijders  



Centraal een stoere en volledig bewapende Belgische soldaat die uitkijkt over het kerkhof.  Hier liggen 
155 slachtoffers van WO I waarvan 23 onbekend.  De meeste van hen vielen in de eerste maanden van 
de Grote Oorlog en vielen in de wijde omgeving van Dendermonde ; De witte stenen zijn soldaten uit 
het Gemenebest die hier begraven liggen.  Bemerk het opschrift links.  Rechtsboven Russische graf.



We verlaten het kerkhof , rijden langs de kerkhofmuur en passeren het hek.  Dit is een trage 
weg op prive terrein maar geen probleem .  Alles staat mooi uitgelegd.



We komen aan de brug over de Dender en rijden er langs, gaan tweemaal links.  We kunnen de baan 
ook gewoon oversteken maar de eerste optie lijkt me veiliger.



We rijden rechts de Schoolstraat in en vinden op onze rechter kant dit charmant 
kapelletje in een mooi verzorgd perk. Deze kapel werd opgericht ter herdenking van 

Isabella Joanna Hendrickx (1844-1874), draagster van stigmata van Christus uit Appels. 
De ingang van de kapel was gericht naar de ingang van de verdwenen hoeve van 

diezelfde familie;



We rijden verder op deze rustige weg.



We volgen rechts mee de Schoolstraat





We gaan links de Maaistraat in .



Bij het kruisen met de Sint Onolfsdijk maker we een scherpe bocht naar rechts.







We komen terug aan de Dender en zien links de Tijsluis.



We steken die over en rijden richting monding van de Dender.



We rijden de dijk op en zullen na verloop van tijd het belfort van Dendermonde. 





We bereiken het eindpunt wanneer we de parking zien.



• Deze stevige fietstocht heeft me aangenaam verrast.  De tocht leidt ons langs de Schelde 
en de Dender .  Je kan leuk cruisen door de velden en is daarom zeker geschikt als MTB 
tour. Deze tocht kan gereden met de gewone fiets worden in een drogere periode.

• De mensen met een gewone sportieve fiets kunnen vaak alternatieve stukjes fietsen 
zoals aangegeven in de reportage.

• Ik stond ervan versteld hoeveel kapelletjes ik tegenkwam op mijn route.  Ik mag gerust 
stellen dat dit de kapelletjes route van al mijn fietstochten is.

• De route is ook doorspekt met grindwegen waarvan er vele opnieuw voorzien waren van 
grind tijdens mijn verkenning.  Het nadeel daarvan was dat het grind nog niet 
aangedamd was.

• Al bij al een leuke tour. Een leuke meenemer was de begraafplaats van Dendermonde 
waar , tot mijn verbazing, een vrij grote militaire begraafplaats was.  

• Ik wens hierbij ook Schoonaarde en Mespelare te vernoemen die ook in deze tocht 
vervat zitten en ook zeer charmant zijn.


