


Hier een vrij lange kasseistrook.



Wat zijn we blij dat de kasseikes over zijn.



Mooi oud polderhuisje.



Iets verder rijden we links omhoog en komen zo op de dijk.



Zicht op de  slikken en schorren.



Je kan ook beneden rijden maar zoals op volgende slide kan zien 
is het hier wel aangenamer.



En terug kassei, maar weet dat linksboven een dijk is met een fietspad.  



We rijden naar de haven toe maar draaien hier rechts af naar 
beneden.





Nog altijd prominent aanwezig in het landschap.





We naderen nu de kerncentrale van Doel.



KCD : kerncentrale in Doel

• Eind jaren 60 werd beslist tot het bouwen van 
kerncentrales omdat fossiele brandstoffen het verbruik niet 
meer konden dekken.

• Doel 1 en 2 werden besteld en in 1970 werden de eerste 
personeelsleden aangeworven. In 1975 werd Doel 1 in 
dienst genomen. In 1982 startte Doel 3 op , in 1985 Doel 4.

• In 1988 werden de grondwerken van Doel5 stopgezet . Dit 
door een beslissing van de Vlaamse meerderheidspartijen.  
Het sentiment na Tsjernobyl gecombineerd met de lage olie 
en gasprijzen speelden daarbij een rol.

• Op 5 Aug 2014 had men hier te maken met een ongeval 
door sabotage waarbij smeerolie werd afgetapt.  Hoewel 
alles veilig kon worden afgesloten waren de besoignes ivm
een kernramp groot.

• Na de beslissing voor een kernuitstap 2003 werden de 
plannen gemaakt om de centrales te sluiten.  De inval van 
Rusland in Oekraine legde de vinger op de wonde omdat 
men toen besefte dat men afhankelijk zou zijn van 
‘Russisch’ gas.  Daardoor besloot men om de centrales 
langer open te houden.



Vanop de dijk heb je een zicht op de Schelde.



Aan de andere kant de polders met enkele kreken.





De centrale, waar niet mag gefotografeerd worden ( zag ik te laat)



We rijden rond de centrale en klimmen de dijk op ( kort maar vrij pittig met de fiets) en 
rijen zo Doel binnen.



Doel :

• In 1267 spreekt men van ‘de Doolen’.  De precieze betekenis is onduidelijk maar men vermoedt dat men 
verwijst naar Dalen in de zin van uitgegraven zandhopen.  In de Middeleeuwen zouden de doelen dan ook 
eilandjes geweest zijn in de Schelde

• Vanaf de 13° eeuw werd hier vooral turf gewonnen

• In 1571 was Doel samen met Kieldrecht een heerlijkheid in het Land van Beveren.

• Door het afgraven van de turf zakte het bodempeil en werd het gebied gevoeliger voor overstroming. De 
dijken werden in 1567 verstevigd.

• In 1583 ging het gebied verloren door overstroming , terwijl de oorlogshandelingen voor een strategische 
onderwaterzetting zorgde.

• Doel werd vanaf 1585 bezet door de Staatse leger. Ter hoogte van de molen was een Fort met een Hollands 
garnizoen.

• In 1614 gaven de Staten Generaal toestemming voor het bedijken van Doel en werd begonnen met het 
planmatig aanleggen van het dorp.

• In 1792 werd Doel een onafhankelijke parochie en werd het gescheiden van Kieldrecht. In 1836 een 
onafhankelijke gemeente om dan in 1977 bij Beveren gevoegd te worden.



De molen van Doel.



• De Scheldemolen of de molen van Doel is een korenmolen uit 1834.

• Een eerdere molen is niet op de dijk gebouwd maar de dijk werd in 1631 rond 
de toenmalige molen aangelegd. Vermoedelijk stond hier reeds een molen 
rond 1567. 

• Toen de molen in 1834 omwoei werd een nieuwe stenen molen gebouwd.

• In 1927 stopte de molen met malen , het mechanisme werd verwijderd en hij 
werd ingericht als museum.

• De Duitsers gebruikten het in WO II als observatiepost waardoor het dak er af 
werd genomen.

• De molen werd herbestemd als restaurant in de jaren 50

Boven de molen als uitkijktoren, onder duidelijk zicht 
op het aangebouwd restaurantgedeelte.



Brits monument ter ere van de RAF en de 
luchtafweereenheden die tijdens het 

beleg van Antwerpen met V1 en 2s vele 
projectielen neergehaald hebben.



Bij de plannen voor de uitbreiding van de haven 



Door de geplande onteigening is Doel een spookdorp geworden waar vele huizen op 
deze manier verzegeld zijn teneinde krakers tegen te gaan.



Het voormalig Sint Cornelius gesticht.



• Het klooster werd in 1854  gebouwd dankzij de 
geldelijke steun van de notabele familie 
Camerman. 

• Na een paar maanden trokken de zusters 
Fransciscanessen uit Gent in het klooster.

• Al gauw startten zij een meisjespensonaat en 
verpleegden de zieken van de quarantainedienst 
van de Schelde.

• Er werd een katholieke meisjesschool ingericht 
naast de gemeentelijke jongensschool.

• In 1892 werd het uitgebreid door de bouw van een 
weeshuis onder de naam St Cornelius gesticht.



• Tijdens WO II vonden veel Joodse kinderen 
onderdak in het klooster.

• Het aantal zusters ging na die oorlog snel achteruit 
en in 1976 verlieten de laatste zusters het klooster.

• De kerkfabriek verkreeg het klooster  , de gemeente 
Beveren nam de gebouwen in erfpacht en richtte er 
een ontmoetingscentrum , een lokale bibliotheek en 
een kleuter en basisschool in.

• Sinds het gebouw verlaten werd , viel het ten prooi 
aan vandalen.  Zo was er in 2016 nog een brand.



De parochiekerk van Doel , gewijd aan Maria ten Hemelopneming, werd 
opgericht tussen 1851 en 1854.
De kerk werd tussen 1996 en 1998 sterk gerenoveerd na verzakkingen. 
De vaste grond ( den harden zoals bij ons gezegd) ligt op 11 m terwijl de 
palen waarop de kerk steunt slechts 7 m diep liggen.
Hier stond in de 15° eeuw reeds een bedehuis.  Dit werd in 1672 
volledig vervangen en in 1772 vergroot.
De kerktoren helt een volle meter over in de richting van de Schelde.
Bij de aanleg van het dorp in 1614 waren de meeste inwoners katholiek. 
Door de conflicten met het Noorden kwamen hier echter veel 
protestanten toe. Tijdens die oorlog heerste hier reeds een 
godsdienstvrijheid ,  een vrijheid die bij wet geregeld was. 
Een protestants bedehuis stond in het dorp terwijl de katholieken de mis 
vierden in de schuur van de meier door een deservitor (een priester de 
de eigenlijke pastoor vervangt)
Het verhaal gaat dat diegene die met het octrooi tot het bouwen van de 
kerk in 1772  meebracht de schedel werd ingeslagen;



Monument WO I en WO II met vooraan de gesneuvelden 
en achteraan de mensen die gestorven zijn in ballingschap.



We vervolgen onze weg . Deze weg is rustig maar wel kaarsrecht.



We steken het kruispunt over en blijven rechtdoor rijden.



De weg bocht af naar links.



We gaan mee naar rechts .



We nemen tussen de velden dit kleine baantje dat begint met een 
klein strookje kassei.  Iets verderop zie je de haven van Antwerpen.


