
We doen een toertje rond de 
Markt.



Schandpaal van Lokeren , dateert van 1740, werd na 
de inval van de Fransen verwijderd.  De toenmalige 

burgemeester liet hem in zijn tuin plaatsen. De 
leeuwenkop werd op de Vismijn geplaatst. De 

schandpaal werd na de inval van de Duitsers naar het 
magazijn van de stad gebracht.  De leeuwenkop in de 

jaren 60.  in de jaren 90 werd de schandpaal met 
leeuwenkop aan de Durmebrug gezet en verhuisde 

later naar de markt.



Het stadhuis, gebouwd in 1761 en  enorm uitgebreid 
in 1854.  Bovenop zie je een astrolabium.  De twee 

deurtjes onderaan was de ingang van de gevangenis.



Apotheek Jacobs, twee 
panden gebouwd midden 

van de 17° eeuw , in 
opdracht van de griffier van 
Lokeren die tevens  meier 

was in Moerbeke.



Groentenmarkt of Duivenmarkt. Zoals de naam het zegt was 
werden hier groenten verhandeld.  Tevens de  toegang naar de 
oude Vismijn , de plaats waar vroeger de Lokerse Feesten door 

gingen.  We rijden links de Roomstraat in.



En komen op het Vrijheidsplein waar we dit monument vinden.  Het 
herdenkt hoofdzakelijk de oorlogsslachtoffers van WO I.  Op de 
vierkante plakket staat een gedicht dat de slachtoffers van het 

bombardement op Lokeren herdenkt. De lindeboom is geplant als 
vredesboom.



Het bombardement van Lokeren van 11 mei 1944 eistte
meer dan 80 slachtoffers.  Na onderzoek bleek het 

bombardement een vergissing.  Men zag Lokeren aan 
voor Dendermonde, dat het eigenlijk doelwit was .



Twee huizen , 17° eeuw 
gedateerd met links de 
vroegere herberd ‘de 

fonteyn’



We rijden richting Kleine Dam en zo via de oude 
Vismijn terug richting Durme .  We volgen braafjes 
het eenrichtingsverkeer .  Bij het verlaten van de 
markt kijken we over onze schouder en zien het 

oude Postgebouw.





We rijden de Durme over en houden links .  We volgend de 
rivier langs dit parkje.



In het zicht van deze nieuwe brug duiken 
we rechts het park in.



We houden zo veel mogelijk rechts aan .  



Nu rijden we de brug op en steken de Durme nog maar eens over.



We volgen dit mooie pad



En rijden onder de Heirbrug.Iets verder rijden we naar 
links.



St Annakerk van de wijk Heirbrug.  Deze wijk ontstond rond 1880 
aan de Heirbrug met voornamelijk arbeiderswoningen. De parochie 
scheidde zich in 1931 af van Lokeren.  De eerste vieringen werden 
wegens geldgebriek gehouden in de oefenzaal van de buurtschool. 

De kerk is vrij recent(1950)



We steken de Grote Baan over en rijden de Heirbrug op.  
Boven werpen we nog een laatste blik op de Durme.



Beneden gekomen draaien we rechts het 
park in.



We houden links aan en komen in de Groendreef uit.



De Groendreef was na zijn aanleg , een straat waar rijke industriëlen grote villa’s met lusttuinen 
neerpoten.  Het is op één van deze terreinen , nl op die van bierbrouwer De Bus, de Rijksscholen liet 

bouwen onder impuls van de liberalen in 1912.  De school breidde gedurende de jaren uit en neem nu 
een prominente rol op in de Groendreef. We rijden naar links en steken verder de Grote Baan over


