
We draaien rechts en volgen het fietspad.



We gaan terug links.



We draaien iets verder rechts en rijden richting executie oord.  We rijden 
recht op het voormalig munitiedepot van Oostakker.



We draaien voor de conciergewoning links mee en komen aan het executieoord.



Een model van treinwagon waarmee honderden Belgen naar concentratiekampen werden gevoerd.



Hier werden tussen 1943 en 1944  door de Duitsers 66 verzetstrijders geexecuteerd.  Hier wordt ook de 
herinnering levend gehouden van de 20 verzetslieden op de executieplaats van Rieme .  Dat terrein moest 

verdwijnen voor de aanleg van het kluizendok van de Gentse haven.



De executies werden in het geheim voltrokken den de slachtoffers werden anoniem begraven.  Een 
aantal van de in Rieme gedode verzetstrijders werd terug gevonden in een massagraf in Hechtel-Eksel.  
Bovendien werden er ook Duitse militairen en Belgische criminelen gefusilleerd.  Na de bevrijding werd 

het massagraf in Oostakker bloot gelegd.  



De SO werden geïdentificeerd en begraven in hun woonplaats  . De kruisjes hebben dus een symbolische 
betekenis.  Toch is het hier ook een begraafplaats.  15 onthoofde West Vlaamse politieke gevangenen werden 

hier bijgezet. 





We rijden de executieplaats af en draaien rechts. We rijden rechts de 
Drieselstraat in.



En gaan vervolgens de Magergoedkouter in.



We gaan vervolgens het Schaapsdriespad in .



Hier gaan we rechts de Oude Veldstraat in .





Op onze rechterkant komen we dit domein tegen.  Het is zeker de moeite om hier eens een kijkje te 
komen nemen.



In dit domein is een uitzichttoren gemaakt. Het is één van de vijf groenpolen van Gent.



In 1950 werd hier de ondergrond voor een nieuw vliegveld aangelegd.  Door het ophogen in 1954 en 
1960 met zand afkomstig van het uitgraven van het Sifferdok en het Rodenhuizendok.  Het 

voorgestelde vliegveld was bedoeld als economische stimulans voor de ontwikkeling van de haven 
en de vestiging van VOLVO maar werd nooit afgewerkt.  Dit vliegveld heeft geen uitstaans met het 

bestaande oude vliegveld uit WO I door de Duitsers aangelegd.



We vervolgen onze weg richting Sinaai via Hyfte.  We komen zo op de route ‘om en rond 
Mendonk-Sint Kruis Winkel. We rijden langs het Provinciaal domein, de Zuidlede zo 

richting Eksaarde en nemen daar via Kruiskapel de weg richting Sinaai . 



We rijden rechts de Busstraat in .









Hof te Speurdonk :

• Achter deze poort ligt het goed ‘hof te Speurdonk’

• De oudste vermelding van dit goed dateert van 
1337.

• In de 17° en 18° eeuw is hier een omwalde 
hofstede met een hooghof en een neerhof.

• In 1838 bouwt Karel de Bremmaecker een kasteel 
in neo classicistische stijl.

• Dit kasteel werd in 1955 gesloopt en . vervangen 
door de nu nog bestaande villa



We rijden het Windgat links in.



En rijden rechts Pollaersdam in. We rijden recht op het goed ten Rosen.  Van deze voormalige 
heerlijkheid die van de Sint Pietersabdij afhing, staat alleen deze witte hoeve er nog. De naam 

heeft het goed te danken aan de Gentse familie Volkers uten Rosen die het goed, toen een 
omwalde stenen herenverblijf , bewoonde.





We rijden rechts Bommel in.



Op het T kruispunt gaan we links.











Op het moment dat de Koedreef naar rechts bocht, kunnen we links de Zuidlede
zien.





Op de baan gekomen rijden we naar links om iets verder terug links te gaan.



We botsen op een slagboom maar kunnen die met de fiets passeren.  
We rijden het provinciaal domein Puyenbroek in.



We cruisen door het domein.



En genieten van de natuur. We volgen de Zuidlede door het domein en komen zo in Wachtebeke.  
Van daar kunnen we doorsteken langs de watergang naar Eksaarde en zo via de Kruiskapel terug 

naar Sinaai.



• Hoewel ik enige sceptis had voor deze route en getwijfeld heb om er één te 
maken in deze regio vond ik het al bij al nog geslaagd.

• OK niet al te veel groen , veel op de baan en tussen de huizen .  Toch zijn er 
ook een paar mooie stukjes te befietsen.

• Wat Desteldonk betreft .  Hiervan had ik grotere verwachtingen maar zoals 
deze reportage zegt is een deel van het dorp afgestaan aan de uitbreiding 
van de Gentse haven.

• Wat me van deze ronde bij blijft is natuurlijk het domein van OLV van 
Lourdes.  Tevens een gelegenheid om eens goed te verpozen.

• Wat ook is blijven hangen is het Oekraïens vluchtelingendorp. Wat me daar 
opviel is het groot aantal jonge mannen dat zich onder de vluchtelingen 
hield.  Raar maar waar , te weten dat het land kampt met een groot aantal 
jonge mannen voor in het leger.


