
We komen aan de spoorweg waar we rechts houden.







Goed een eind in de Sportveldstraat gaan we dit wegeltje in.  Let op : je bent er snel voorbij.



De wegel komt uit in de Beekstraat.





Iets verder komt die uit op de Vitsstraat die we links mee volgen.



We draaien links de Kerkstraat in. Hier is het iets drukker.



Deze straat was de vroegere Dorpstraat en wordt doorsneden door de spoorlijn.  Het Noodelijke gedeelte was 
grotendeels onbebouwd tot ze in 1848 werd gekasseid.  Dit leidde tot de bouw van een aantal grote 

herenhuizen van dorpsnotabelen.  Zo werd deze woning in art nouveaustijl gebouwd door notaris De Bleeckere
in 1912.



We komen aan het station van Buggenhout gelegen op de lijn Schellebelle Leuven.Het oude station , zie foto 
boven, werd in 1969 vervangen door het huidige gebouw.



We steken het spoor over en komen aan het gemeentehuis van Buggenhout.  Tot de bouw werd beslist in 1871 op grond van het vrijgekomen kerkhof.  De 
bewaarde plannen toonden een ‘estaminet’, een eetplaats, keuken op de begane grond alsmede 2 cellen , een stal , bergplaats voor de brandweer en een 
kolenhok.  De gemeentediensten hadden toen voldoende ruimte op de eerste verdieping; Voor de bouw  van de moderne vleugel werd een deel van de 

gesloopte veevoederfabriek Moens gebruikt. De afbraak van die fabriek gaf het plein zijn huidige zicht. In het torentje bouwinformatie.





We steken links van de kerk door dit steegje.  We komen links een leuk terras tegen en komen aan dit monument.  
Deze vredesduif werd door de oudstrijdersbond geschonken aan de gemeente om ons te doen beseffen dat we de 

vrede moeten koesteren(2024)



We kijken over onze schouder en zien de parochiekerk van Buggenhout.



Ondanks de aanwezigheid van een kerk onder patronaat van de abdij van Affligem werd deze kerk omstreeks 
1500 gebouwd.  Een nieuwe sacristie werd aangebouwd aan de zuidzijde in 1769 op kosten van de abdij van 

Affligem.  In 1781 werd ook het schip vergroot (ook op kosten van de abdij) De kerk is gewijd aan Sint Nicolaas.  
Deze heilige was in de 4° eeuw bisschop van Myra(Turkije)  Hij is een belangrijke heilige en vele wonderen 

worden aan hem toegedicht. Hij is de beschermheilige van vele beroepen : schippers, gevangenen,advocaten, 
wijnhandelaars, apothekers, prostitueees, maagden en kooplieden.



We rijden de pastorijlaan in.



Modern aandoende villa, woning Van Humbeeck-Moyson,gebouwd door architect Braem in de jaren 60-70 
gebouwd.  Braem was waarnemend directeur van het Nationaal Instituut  voor Bouwkunst en Stedenbouw in 
Antwerpen.  Hij engageerde zijn secretaresse om voor hem te komen werken in zijn eigen architectenbureau.  

Toen zij een klein stuk bouwgrond verwierf, ontwerpt hij deze woning met 4 verdiepingen om de ruimte 
maximaal te benutten.



Wanneer we verder rijden zijn we , als we door de bomen piepen, de oude pastorij. De originele pastorij die hier stond is 
afgebrand tijdens de godsdienstoorlogen.  In de tweede helft van de 18° eeuw werd ze herbouwd.  Toen was deze nog volledig 

omwald. We rijden verder en draaien rechts de Maalderijstraat in. In de kasteelstraat gaan we rechts.



Dit gebouw , speciaal van vorm maakt deel uit van de brouwerijcomplex Bosteels.  We zien links de 
gebouwen van de brouwerij en in het midden zien we de statige directeurswoning.





De brouwerij Bosteels

• De brouwerij is een familiebedrijf dat sinds zijn oprichting in 1791 in handen is van 
de familie.  De grote multinational AB Inbev heeft de brouwerij overgenomen maar 
de raad van bestuur wordt nog altijd voorgezeten door een telg uit het geslacht 
Bosteels.

• De macht in Buggenhout was gedurende die periode afwisselend in handen van de 
familie Bosteels of een andere brouwersfamilie nl DeLandsheer.

• Één van de populairste bieren van de brouwerij is de Tripel Karmeliet.  Dit bier , 
voor het eerst in 1996 op de markt, werd zo populair dat men het ook extra even 
gebrouwen heeft.

• Het bier is een driegranen bier en de naam heeft het te danken aan de 
Karmelieten van Dendermonde die in het begin van de 17° eeuw reeds 
driegranenbier brouwden.

• Het glas is versierd met  een Franse lelie en de wanneer men het glas leegdrinkt 
met het embleem centraal zou je een  lijn zien. De legende gaat dat wanneer je er 
een horizontale lijn(horizon) in herkent men gerust een nieuwe Karmeliet in mag 
schenken.



• De geschiedenis van de brouwerij begint wanneer JB Bosteels, 
geneesheer  uit Lebeke zich hier een hoeve koopt in 1791 ( jaartal 
wordt nog steeds vermeld op het bier)

• Zijn zoon start later hier een brouwerij op en wordt in de archieven 
als brouwer omschreven.

• Zijn zoons Jan Frans en Joseph Martin breidden de brouwerij uit tot 
stoombrouwerij. Deze brouwerijen gebruiken stoom voor het 
aandrijven van de machines en het verwarmen van de ketels terwijl 
dit vroeger gebeurde door paard of windmolens en hout.

• Het modernistisch hoekgebouw dateert van na WO II.





We rijden de brouwerij voorbij en slaan iets verder links de Maricollenwegel in.



De naam heeft dit straatje te danken aan de aanwezigheid van Maricolen hier iets verder tussen 1838 
en 1844 zich vestigden..  Zij hadden in het landhuis iets verderop een kostschool en zondagschool 

uitgebaat.



In de bocht rechts iets verderop en wat verdoken zien we dit landhuis.



Dit landhuis , de Cruysveltstede of Verhavert Stede 
genoemd naar de grifier van de 3 leenhoven van 
Buggenhout. 
Het huidige landhuis werd gebouwd in 1660 op de 
plaats van de abdijhoeve van het bedrijfscentrum van 
Affligem dat hier reeds in 1129 opgericht werd.
Bernardus Verhavert , die hier  zoals andere griffiers , 
woonde van 1739 tot 1785.  Hij liet het hof omwallen 
niet alleen uit veiligheidsoverwegingen maar ook om 
wateroverlast te vermijden.
Hij maakte van het goed de ontmoetingsplaats van 
alle hoogwaardigheidsbekleders waar de belangen 
van de drie leenhoven werden behartigd.  Op deze 
manier werd het goed eigenlijk de voorloper van het 
gemeentehuis.  
Na een kort verblijf door zijn zoon werd het hof 
bewoond door de Maricolen die er een dag en 
zondagsschool in vestigden.  
Het goed werd nadien bewoond door de onderwijzer, 
de dorpsgeneesheer en de boswachter van het 
Buggenhoutbos.



We rijden de Hanenstraat in naar rechts.



Om enkele meters verderop naar links te draaien, de Langeweg in.









Wanneer we de Euselweg uitrijden steken we praktisch rechtdoor de Kalkenstraat over en 
Paterstraat in.





We rijden langs hier het Buggenhoutbos in.


