
Deze gietijzeren stadspomp staat in een driehoekig bouwwerk 
en is afgeschermt met een leien dak.



De Grote Kaai van Lokeren fungeerde vroeger als 
haven van de stad.



De Durme slingert zich verder en verlaat het 
centrum.  Nieuwe appartementen werden hier 
gebouwd en een mooi fietspad aangelegd op de 
linkeroever .



We volgen het fietspad en draaien de brug rechts op en keren enkele 
meters op de rechteroever terug.



We steken de straat over en kruisen de parking tot we op dit fietspad 
komen.  Dit ouder koppeltje wist te charmeren door hand in hand te 
wandelen.



Zicht op de Torenstraat met op de 
achtergrond de toren van de St 
Laurentius kerk



We staan nu op het Sint Laurentiusplein en kijken naar rechts.  We zien de achterkant van 
het voormalige academiegebouw , daterend uit 1846.
We zien in de nis Sint Laurentius met in zijn linkerhand het rooster.  Sint Laurentius werd 
levend geroosterd door de de Romeinse keizer. De legende zegt dat bij het roosteren hij 
moet gevraagd hebben , hem om te draaien omdat hij langs één kant al gaar was.  Het 
gebouw herbergt nu het stadsmuseum.



Dit straatje heeft een heel pak charmante gevels waaronder deze .  Hoewel 
deze gevel het jaartal 1751 draagt zijn de gebouwen gedateerd in 1937.



We rijden rond de kerk en komen uit rechtover de ingang van het Sint 
Lodewijkscollege.  Dit gebouw dateert van de 17° eeuw en werd 
ontworpen op last van Fam Van Kerschaever. In 1850 werd de school 
gesticht.  Beroemde leerlingen zijn : Linde Merkpoel, Chris VD Durpel, 
Bart Van Avermaet( Waldek uit thuis), Lieve Scheire,…..



Het college enkele jaren geleden.  in 1703 overleed Johanna De 
Pauw en werden de drie woningen verdeeld onder de twee 

kinderen.   Het middelste werd verhuurd. Johanna Van 
Kerschaever , dochter, was gehuwd met Simon Ryngaut, die de 

derde woning in 1714 ook kocht(zie gevel)



We kijken over onze rechterschouder en zien het Ryngautmonument.  Dit poritek met 
heiligenbeelden(St Rochus en Bernardus met aan de andere kant Johannes en Macharius ) 
werd in opdracht van Ryngaut in 1778 ter ere van zijn familie gebouwd.  Het geheel werd 



Hoewel er reeds sprake was van een kerk in 1139 , is de vorm van deze kerk 
ontstaan in 1719-1726 .  Ze is gewijd aan Sint Laurentius, patroonheilige van 

de armen, boekhouders en allen die met vuur te maken hebben(bakkers, 
bierbrouwers)Bijnaam van de toren is de Peperbus.  De toren is 65m hoog en 

bevat 49 klokken



We draaien links en rijden de kerkstraat in. Deze straat is 
samen met de Roomstraat de oudste straat van Lokeren.  In de 
straat zijn enkele mooie geveltjes die nog dateren uit de 18° en 

19° eeuw.   Het hoekhuis hier zichtbaar  dateert van 1891.



Mooi huis gedateerd 1750 en 
zoals je ziet volledig 

gerenoveerd.



Huis Keppens.  Deze woning uit 1804 werd 
bewoond door de kolonel van de Lokerse

burgrwacht in 1830.  In 1949 kocht de familie 
Keppens dit goed.



De Schoolstraat , één van de oudste straten van Lokeren 
was oorspronkelijk een kerkwegel om de mensen uit de 
gehuchten Bokselaer , Everslaar gemakkelijk toegang te 

geven naar de kerk.  Op de achtergrond de kerk. Bemerk de 
mooie gevel rechts.





Dit gedeelte was het originele 
marktplein van Lokeren .





We doen een toertje rond de 
Markt.


